
Op de hoogste bergtop ter wereld
Niemand geloofde dat het een mens zou lukken de hoogste bergtop ter wereld -

de Mount Everest - te beklimmen. Reeds het begin van de tocht werd haast onmoge-
lijk gemaakt door een lange keten hemelhoge bergen en verschrikkelijke afgronden.
Deze wildernis is uiterst dun bevolkt. Het waren en zijn nog steeds de sherpa's die de
dunne berglucht gewend zijn.

Alle expedities die sedert 1920 toch getracht hadden om de Mount Everest onder
de knie te krijgen, maakten gebruik van deze taaie kerels, de sherpa's, om hun uit-
rusting te transporteren. Want bij elke tocht naar de hoogste berg op aarde volgde men
dezelfde metode. Het hoofdkwartier bevond zich'in het dal op sneeuwvrije bodem. Van-
daaruit sloeg men een tweede, derde, vierde en vijfde kamp op, uiteraard steeds hoger
op de helling van de Everest. En men had veel duizende kilo's uitrusting nodig om deze
kampen op te slaan : tenten, slaapzakken, luchtmatrassen, spiritusvuurtjes, levensmid-
delen, geneesmiddelen, instrumenten, touwen, zuurstofflessen en aluminium ladders.
Enkel de allerbeste alpinisten konden de laatste etappes afleggen, enkel de zogeheten

" tijgers " onder de sherpa's konden op hoogten boven de 7000 meter zware rugzak-
ken dragen. Tenslotte probeerden twee tot drie mannen vanuit het laatste kamp de top
te bereiken.

ln 1951 leidde de Brit Eric Shipton een expeditie naar de Himalaja. Tot zijn groep
behoorde ook Edmund Hillary, 32 jaar, een imker uit Nieuw-Zeeland. Het was een grote,
magere en schrale figuur van wie men nooit zou hebben gedacht dat hij zo enorm
sterk was. Hillary had de techniek van het bergbeklimmen en het nemen van gletsjers
leren beheersen in de Nieuw-Zeelandse Alpen. Tijdens de gehele zomer hield de expe-
ditie zich enkel bezig met het verkennen van een nieuwe klimroute. De leider van
de expeditie, Eric Shipton, en Edmund Hillary meenden tenslotte een mogelijkheid te
hebben gevonden. Maar dat jaar was de beklimming niet meer uitvoerbaar en het jaar
daarop - 1952 - zouden Zwitserse alpinisten de Mount Everest trachten te veroveren

- dat was allang bekend gemaakt. Wilde men sportief blijven, dan moest men hen de
voorrang laten. De Britten besloten de grootse beklimming twee jaar uit te stellen.

Bij een eerste poging geraakte de Zwitser Lambert, samen met de sherpa Tensing,
tot op 8540 meter. Maar de zuurstofflessen raakten leeg en ze moesten terug. Bij de vol-
gende poging stortte een sherpa de afgrond in. Nauwelijks 300 meter van de top ver-
wijderd zagen de Zwitsers zich gedwongen, uitgeput als zewaren, de afdaling te begin-
nen. Nu was het Hillary's kans. De Engelsen en de Nieuw-Zeelandse imker hadden in-
middels andere bergtoppen beklommen. Tijdens een van deze tochten vond Edmund
Hillary op 5800 meter hoogte de haarlokken van een zeldzaam dier, Wellicht waren de
bruinrode haren afkomstig van de legendarische " Yeti ", de sneeuwman van de Hima-
laja, over wie de meest fantastische geruchten in de hele wereld de ronde deden.
Maar de vakmensen, de zoôlogen en de biologen, kregen deze haren nooit onder ogen.
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Een sherpa wierp ze in de afgrond omdat ze volgens hem onheil zouden brengen.
ln 1953 begon de nieuwe aanval op de Mount Everest. Dit keer stond de expeditie

onder de leiding van de Brit John Hunt. Edmund Hillary was van de partij, ook de sher-
pa Tensing, met wie de Zwitsers hun hoogste punt hadden bereikt. Het materiaal voor
de vijf kampen werd naar boven gesleept. Aan de namen die John Hunt gaf aan de
moeilijkste punten merkt men enigszins wat de dragers en de alpinisten te verduren
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hadden : Duivelspad, Hellekloof, Hillary's Afschrik, Atoombomravijn, Knokenkraker, Glij-
baan van de Dood, en dergelijke meer. Zonder hun ultramoderne uitrusting zouden
veel expeditieleden voorgoed verdwenen zijn. Sneeuwstormen en ijsnevels, ook de dun-
ne lucht en temperaturen van minder dan 30 graden onder nul bemoeilijkten de beklim-
ming.

Op 17 mei 1953 bevond zich het hoogste kamp op 7315 meter. De overgeblevenen
verzamelden het nodige materiaal voor het negende en laatste kamp op 8540 meter.
Slechts de alpinisten Lowe, Gregory en Hillary met de " tijgers ,, Ang Nyam, Pembe en
Tensing bleven ter plaatse. De anderen begonnen onmiddellijk met de afdaling om
geen zuurstof te verspillen. De leider van de expeditie had Lowe en Gregory aangeduid
om de top te beklimmen. Pas bij een eventuele tweede poging zouden Hillary en Ten-
sing inspringen.

De laatste etappe was de moeilijkste van al. Een bergkam, niet breder dan een
voet, ging zigzagsgewijs en angstwekkend steil de hoogte in. Aan beide zijden gaapte
een afgrond van ongeveer 2300 meter. De tocht ging nu over spiegelglad ijs of door
losse sneeuw, waar de voeten geen vat op hadden. Op nauwelijks 100 meter van de
top moesten Lowe en Gregory opgeven, Totaal uitgeput kwamen ze aan in het kamp.
Maar bij zonsopgang, na een steenkoude nacht zonder slaap, begonnen Hillary en
Tensing de beklimming. Alles verliep goed tot ze voor een overhellende rotswand kwa-
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Hillary's klimrcute naar de top van de Mount Everest. De driehoeken geven de plaats van de kampen aan.



men te staan : nu scheen de weg voorgoed versperd. Maar Hillary gaf niet op. ln onbe-
duidend kleine kloven sloeg hij zijn ijspiek vast en trok zich centimeter na centimeter
omhoog. Vervolgens hielp hij ook de sherpa naar boven. Het allerlaatste stuk was be-
trekkelijk makkelijk. Op 29 mei 1953, om 11.30 uur, stonden de eerste mensen op de
hoogste bergtop ter wereld.

Hun triomf in deze onmenselijke omgeving was volledig. Heel wat mannen hadden
op deze ijzige hoogten hun onverschrokkenheid met hun leven betaald. Alleen al op de
Nanga Parbat, de tweede hoogste berg van de Himalajaketen, kwamen 35 mensen om.
En de hoogste top, de Mount Everest, had ten minste 16 slachtoffers geëist. Onder meer
Mellory en lrving die in 1923 voor altijd verdwenen van een hoogte van 8540 meter - in
ijs en nevel. Maar nu stonden Hillary en Tensing op de hoogste top - 8845 m hoog -en wat zij zagen, deed hen alle gevaren en uitputting vergeten. Tot aan de horizon
strekten zich de geweldige sneeuw- en ijsflanken van de Himalajareus uit in het ver-
blindende zonnelicht, en daarover strekte zich de hemel uit - kristalhelder, diepblauw,
tot in het oneindige. Helaas konden de mannen niet lang genieten van het fascinerend
panorama. Om geen zuurstof te verspillen, begonnen zij met de afdaling. 20 minuten
lang waren zij op de hoogste top van de aarde geweest. Zij lieten er de Engelse vlag
achter die zij van te voren aan een ijspiek hadden gebonden.

Het bericht van Hillary's triomf bereikte Engeland op de dag dat Koningin Elisa-
beth werd gekroond. Ontzettende geestdrift beving de natie. John Hunt en Edmund Hil-
lary werden in de adelstand verheven. Tensing kreeg een gouden medaille en zo'n
flinke som geld, dat hij op slag de rijkste sherpa geworden was.
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