Livingstone : een leven voor Afrika

De oude man lag ziek in een strohut aan het Tanganyikameer, diep in het hart
van het Afrikaanse kontinent. Enkel zijn oude, afgedragen klederen behoorden hem
nog toe en hij leefde van de schamele kost die inboorlingen hem uit medelijden ver-
strekten. Maanden geleden al was hij door rovers overvallen en beroofd : hij bezat
niets meer, zelfs niet de hoogst noodzakelijke geneesmiddelen. Nog net had hij, uitge-
put door de ziekte, het dorpje Oedjiji kunnen bereiken. De wereld was hem vergeten. Men
verkeerde in de mening dat hij allang gestorven was. Toen hoorde hij plotseling de in-
boorlingen roepen : « Daar komt een blanke ! Een blanke man met een grote kara-
vaan ! » Met de inspanning van zijn laatste krachten hees de zieke zich overeind, strom-
pelde uit zijn hut en wist zwijmelend de schaduw van een grote broodvruchtboom te
bereiken waar hij beschutting vond voor de gloeiende zon.

De vreemde blanke kwam aan het hoofd van zijn karavaan dichterbij, een krach-
tige man met energieke oogopslag. Hij bleef staan op enkele passen van de gebogen
oude man en nam hoffelijk zijn witte tropenhelm af. « Mister Livingstone, veronderstel
ik ? » begon de blanke.

Dat gebeurde op 28 oktober 1871, de dag waarop Henry Morton Stanley, journalist
en ontdekkingsreiziger, de reeds lang doodgewaande Livingstone vond. Stanley zocht
zijn grote voorganger in opdracht van zijn Amerikaanse uitgever Gordon Benett. De
wereld kreeg weer haar sensatie. En voor Livingstone betekende dit de redding. Stanley
bracht medikamenten en een nieuwe uitrusting. Maar onder geen enkele voorwaarde
wilde Livingstone terug naar de beschaafde wereld. Hij stond erop dat hij in Afrika zou
blijven. Wij zullen nog zien waarom.

Wie was David Livingstone ? Als zoon van arme lieden werd hij in 1813 in Schot-

Ossewagen zoals hij door Livingstone werd gebruikt.
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Met een knuppel in de hand tracht Livingstone een leeuw weg te jagen die zijn ossen aanvalt.

land geboren. Zijn ouders konden hem niet naar school sturen, en er was te weinig om
te eten. Hij werkte tegen een hongerloon in een katoenspinnerij. Maar ’s nachts stu-
deerde hij : zelfs Latijn en Grieks. Hij speelde het klaar en werd aangenomen door een
Londense missiekongregatie als toekomstig zendeling. Nu studeerde hij ook nog medi-
cijnen. En in 1840 stuurde men hem naar Zuid-Afrika. In Betsjoeanaland hielp hij de
zendeling Moffat en huwde diens dochter. Met haar en enkele honderden kristelijke
inboorlingen trok hij verderop naar het noorden om kolonisatiegebieden te vinden.
Maar overal werden deze vreedzame mensen door krijgslustige stammen weggejaagd.

Livingstone was een vredelievend maar ook een onverschrokken man. Dat bewees
hij op de dag dat zijn ossewagen door een troep leeuwen werd aangevallen. « Maak
dat jullie wegkomen », riep hij, en ging ongewapend, enkel een knuppel in de hand,
op de wilde dieren af. Hij zou verscheurd zijn geworden als de bliksemsnelle speren
van zijn zwarte begeleiders hem niet hadden gered. Maar zijn rechterarm werd gewond
en kwam nooit meer helemaal in orde.

Met vrouw en kinderen trok Livingstone als eerste blanke door de Kalahariwoestijn
en ontdekte in 1849 het Ngamimeer. Hij was ook de eerste Europeaan die langs het
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binnenland de Zambesistroom bereikte. Daarna lukte het hem zelfs de onvoorstelbaar
verre tocht van de Zambesi naar Kaapstad te ondernemen.

Livingstone stuurde zijn familie vanuit Kaapstad naar Engeland voor een welver-
diende rust. Maar zelf begon hij een nieuwe, nog veel grotere reis. Zijn doel : koortsvrij
land vinden voor de nederzetting van gedoopte negers. Na twee jaar stootte hij bij
Loeanda in Angola opnieuw op de zee ! Daarna voer hij stroomafwaarts op de Zambesi
en ontdekte op 22 november 1855 de grootste watervallen van Afrika. Ter ere van de
Engelse koningin noemde hij ze de « Victoria Watervallen ».

In opdracht van de Britse regering onderzocht hij de bijrivieren van de Zambesi.
Zo ontdekte hij het reusachtige Nyasameer en de Rovoemarivier. Tijdens zijn volgende
expeditie reisde zijn vrouw opnieuw mee, maar zij stierf op deze tocht aan een tro-
pische ziekte.

Livingstone keerde terug naar Engeland. Maar ook de innige droefheid om zijn afge-
storven vrouw verhinderde hem niet nieuwe en gewaagde expedities te ondernemen,
want hij had een goede reden om opnieuw in het donkere hart van Afrika door te drin-
gen. Hij was namelijk tijdens zijn vorige expeditie noodgedwongen en herhaaldelijk
getuige geweest van de gruwelen der siavendrijvers in Midden-Afrika. Nu wilde hij de
wereld tonen wat ginds gebeurde. Want in Europa had men daar geen idee van. Om
meer bewijzen voor deze slavenhandel te vinden, trok Livingstone weer naar de landen
rond het Nyasa- en het Tanganyikameer. In een dorp aldaar zag hij hoe brutale slaven-
drijvers de vreedzame bezoekers van een marktplein overvielen. Vrouwen en kinderen
werden vermoord. Men spaarde enkel de jonge mannen omdat men ze met een hoge
winst kon verkopen. Toen Livingstone tenslotte de Lualabastroom ontdekte, meende hij
de oplossing te hebben gevonden om aan deze afschuwelijke slavenjacht een eind te
maken. Immers, Livingstone meende dat deze stroom een bronrivier van de Nijl was
zodat een Engelse expeditie moeiteloos vanuit de Middellandse Zee tot bij de slaven-
handelaars zou kunnen oprukken. Maar Livingstone vergiste zich. Hij zocht tevergeefs
de verbinding met de Nijl. Daarbij verloor hij haast al zijn zwarte begeleiders. Hij kreeg
zware koortsen en tot overmaat van ramp plunderden Arabische slavendrijvers hem tot
op het been. Zonder middelen en totaal uitgeput sleepte Livingstone zich tot in het dorp
Oedjiji, de plaats waar Stanley hem vond. Livingstone kwam er weer bovenop maar wou
Afrika niet verlaten. Opnieuw ging hij op zoek naar de verbinding van de Lualaba-
stroom met de Nijl. Maar de ontberingen waren ditmaal fataal. Totaal uitgeput stierf
Livingstone op 1 mei 1873.

Zijn levenswerk en zijn persoonlijke offers hebben echter de wereld opmerkzaam
gemaakt op de slavernij. Tijdens de volgende decennia werd de mensenjacht in Afrika
praktisch volledig afgeschaft. Dat is mede te danken aan Livingstone.

En wat hij niet meer ontdekte, dat ontdekte zijn redder, Henry Stanley, die vaststel-
de dat de Lualaba niet in de Nijl stroomt maar wel de voornaamste westelijke bron-
rivier van de Kongostroom is.
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