
Kapitein Gook ontdekt 1OOO eilanden
Tegenwoordig duurt een vlucht naar Tahiti 16 uur, maar ten tijde van de zeilsche-

pen nam een dergelijke reis ten minste een half jaar in beslag. De ruwe zeebonken
werden door de inboorlingen met bloemen omkranst en gastvrij onthaald als prinsen in
een sprookjesland. Een paradijs voor iedere zeeman.

Van april tot mei 1769 lag de " EndeavourD in de baai van Tahiti. De kapitein was
James Cook. Zijn rang in de koninklijke vloot en zijn hoog aanzien bij de Lords van de
Admiraliteit dankte hij aan zijn buitengewone prestaties. Anders was het in die tijd on-
denkbaar geweest dat een zoon van een arme landarbeider het kommando over een
schip van Hare Majesteit zou voeren.

Zijn intelligentie en zijn leergierigheid vielen al van jongsaf sterk op, zodat kapi-
tein Walker, bezitter van een klein vrachtschip, hem aan boord nam.

Eerst scheepsjongen, dan als matroos en
stuurman voer James Cook met kolen van de
Schotse mijnen naar Londen. Tijdens de win-

verbleef hij in Walkers huis en leerde van
hem de geheimen van de astronomie en

de navigatie. Omdat hij ongelooftijk

Cook stapt opTahitaanse boclem en een drukke ruilhandel
nÊt de inboodingen bgint, want de expeditie heelt

, dringend voedingsmiddelen ndig.

snel leerde, wilde Walker de jonge man het bevel over zijn schip toevertrouwen. Maar
James monsterde aan bij de koninklijke marine. Ook daar maakte hij snel carrière. ln
1758 voer hij als stuurman op de " Pembroke >, een oorlogsbodem met 64 kanonnen,
naar Canada. De aanval op de Franse vesting Quebec werd voorbereid. Daartoe was het
noodzakelijk de breedte en diepte van de St.-Lawrence precies op te meten. Cook maak-
te 's nachts de opmetingen - in het bereik van de Franse kanonnen !

Hij werd beloond met het kommando over een klein fregatschip, de " Grenville ",
waarmee hij kartografische opnamen maakte van de gehele kust van Newfoundland.
Zijn uiterst preciese kaarten werden hoog aangeslagen in Londen.

Toen men een expeditie naar de Stille Zuidzee wou ondernemen, stond het vast
dat James Cook de leiding zou voeren. Hij mocht bovendien zelf zijn schip kiezen.
leder ander officier zou een solied zeilschip van de zeemacht
hebben gevraagd. Maar Cook kocht op de kosten van de admira-
liteit een plomp, dikbuikig kolenvrachtschip uit Witby. Hij wist
tenslotte uit eigen ervaring wat dergelijke schepen konden
presteren in de zwaarste stormen. De " Kolenbus,, 380 ton
zwaar, werd schoongemaakt, grondig nagekeken, en kreeg een
nieuwe naam < Endeavour " (Streven). De bemanning werd met
zorg gekozen.
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ln augustus 1768 verliet de Endeavour Ply-
mouth, voer om de beruchte Kaap Hoorn aan
het zuidelijke uiteinde van Amerika, ontdekte de
Toeamotoe eilanden en bereikte tenslotte de
Tahiti-groep. Weldra waren de geplande astro-
nomische observaties uitgevoerd.

Nu moest kapitein Cook naar het " Zuid-
land " op zoek gaan dat men ergens aan de
rand van de Stille Oceaan vermoedde. Tijdens
deze tocht ontdekte hij talloze, tot dan toe onbe-
kende eilanden. Hij voer rondom geheel Nieuw-
Zeeland en volgde voor het eerst de oostkust
van Australië. Maar op een dag liep de Endea-
vour in volle vaart op een naaldscherpe koraal-
rif. Het schip sloeg lek, het water stroomde bin-
nen. Ononderbroken arbeid aan de pompen kon

het schip niet boven water houden. Terwijl het alsmaar dieper en dieper zonk en ver-
loren scheen, stuurde Cook naar het eenzame strand. Hij kon de Endeavour aan de
grond krijgen. Dan werd het schip met windassen op het land getrokken en op zijn zij
gelegd. Wekenlang werd er ijverig gewerkt totdat de schade hersteld was. Men liet het
schip te water en de Endeavour zette koers op Java. Na lndonesië kwam Kaap de Goe-
de Hoop in Zuid-Afrika en zo bereikte Cook tenslotte Engeland.

Zijn tweede reis, die in juli 1772 met de schepen " Resolution ) en " Adventure "
begon, had weer als doel de ontdekking van het legendarische Zuidland. Onverschrok-
ken voer Cook naar de Zuidelijke lJszee, waar hij in drie etappes het totale gebied van
het eeuwige ijs omkruiste. Wanneer onder de machtige ijskorst zich ergens land ver-
borg (wat pas veel later werd ontdekt) dan kon het beslist geen ekonomische waarde
bezitten.

Daarna ontdekte Cook opnieuw een verwarrend aantal eilanden. Later zou men
zeggen dat " 6;1 een lege oceaan had bevolkt met 1000 eilanden ". Toen zijn schepen
na drie jaar weer in Plymouth voor anker gingen, was de bemanning nog voltallig !Voor
zo'n lange reis naar totaal onbekende streken was zoiets destijds zonder meer een sen-
sationeel sukses. Cooks methoden wat betreft het leiden van een schip werden later
bij de gehele Britse marine geTntroduceerd.

Maar de grote zeevaarder gunde zichzell geen rust. Reeds in juli 1776 koos hij
opnieuw het ruime sop met zijn Resolution en het begeleidend schip Discovery. Voor
het eerst voer hij rondom het grote eiland Tasmanië, ten zuiden van Australié, verkende
de Tonga eilanden en ontdekte in december 1777 Hawai. Daarop aansluitend wou hij,
volgens zijn opdracht, helemaal in het noorden van de aarde een zeestraat opzoeken,
de zogeheten noordwestelijke doorvaart die men al zolang tevergeefs had gezocht.
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Deze zeestraat ging over de Noordelijke lJszee van de Stille Oceaan naar de Atlan-
tische Oceaan. Niemand wist waar de straat kon liggen en of ze eigenlijk wel bestond.
Kapitein Cook bereikte Alaska, verkende de diepe baaien en voer tenslotte door de
Beringstraat die Siberië van Alaska scheidt.

Maar hij liep vast tussen het pakijs en moest terugkeren. Nu was het zaak beide
schepen te herstellen. En ook de bemanning was dringend aan rust toe. Cook koerste
naar het zuidelijke Hawaï om aldaar de winter door te brengen in een weldoende zon.
Net zoals bij zijn eerste bezoek werden de Engelse zeelui vriendelijk ontvangen. Maar
er waren ook vijanden op het eiland I

Alles was klaar voor de afreis, de laatste boot zou net uitvaren, toen zowat honderd
HawaÏanen uit een hinderlaag te voorschijn spr'ongen. Cook wou een gevecht vermijden
dat hem trouwens volkomen zinloos leek. Maar zijn boot werd opgehouden. Kapitein
Cook sprong met getrokken degen in de bres om zijn ongewapende manschappen te
beschermen. Zwaar gewond gaf hij nog het bevel om onmiddellijk naar het schip te
roeien. Zijn mannen konden hem niet meer helpen. De grote kapitein werd op l4februari
1779 me| knotsslagen omgebracht.

Herctelling van de lekgeslagen Endeavoui op de Stille Oceaan.

43



ffim ffimsxæ*ffiffi* Wæ&wwffiffitr

ffiæMw.w&ffi

*ffiKKWffiwtrw



Uitgever : A.-R. Bergereau, Esso Belgium N.V. Kleurenillustraties.
Allè rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke repro- Ary Bergen : blz. 10, 14, 15,18,22, 25,29,31,34,37, 40, 49,54
duktie enkel met schriftelijke toestemming. Alex De Mulder : blz.65 en 66
Tekst : Dr. Hans-Otto Meissner. Gûnter Heesch : blz. Bl, 86, 91, 94, 97, 103
Gêdrukt door ALBE N.V./DEURNE. Heinz Spohr : btz. 6, Sl, 57, Sg, 62, 65, 67,73,76, 84, 106

Dan Wanders : blz. 44, 45, 47,70,79, 99, 102

Omslag : Dan Wanders
Tekeningen en kaarlen - Werner Friedrichs :

blz. 8,9, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 27, 30, 33, 35, 36, 38, 42, 48, 49,
50, 53, 61, 69,74,78,92, 95, 98, 101, 105.

112



Inhoudstafel

Wereldkaart uit 1571

Biografie van Dr. Hans-Otto Meissner
Woord vooraf van Gaston de Gerlache

Leif Erikson, De eerste ontdekking van Amerika
Marco Polo's reis naar China - Miljoenenschatten in bedelaarslompen
Christoffel Columbus ontdekt een nieuwe wereld
Vasco da Gama. De eerste zeereis naar lndië
Hernando Cortez verovert Mexico
Francisco Pizarro. Het afschuwelijke einde van de lnca
Fernando Magellaan. 18 mannen zeilen de wereld rond
Francisco de Orellana. De gevangenen van de Amazone
Samuel Champlain in Canada
Francis Drake. De verschrikking der zeven zeeën
Kapitein Cook ontdekt 1.000 eilanden
Alexander Mackenzie. Dwars doorheen Noord-Amerika
Gerhard Rohlfs. ln de bakoven van de Sahara
David Livingstone. Een leven voor Afrika
Henry Stanley. De rotsenbreker
Fritjof Nansen. Door nacht en ijs naar de noordpool
August Andrée. ln een ballon over de lJszee
Adrien de Gerlache opent de zeeroute naar de zuidpool
Roald Amundsen/Robert Scott. Strijd orn de zuidpool .

Paul Graetz. Met de auto dwars door Afrika... 60 jaar geleden
Howard Carter. De gouden farao
Sven Hedin volgt de zijderoute
Hugo Eckener, Schepen in de lucht
Louis Blériot. De eerste vlucht over het kanaal
Hans Bertram. Zes weken in de hel
Heinrich Harrer. De vlucht naar Tibet
Edmund Hillary. Op de hoogste bergtop ter wereld
Auguste Piccard. De hoogste hoogte, de diepste diepte
Thor Heyerdahl. Kontiki en Ra
Wilfried Erdmann. 420 dagen alleen aan boord
Moderne wereldkaart 1971

2
3
4
b

10
13
17

21

25
28

31

34
37
40
44
47
50
53
56
61

64
66

68
71

75
78

82

85

89
93
96

100
103
108
110Belangrijke data voor de ontdekking van de wereld


