Zes weken in de hel

« — Australische overheid geeft opzoekingen naar Bertram en Klausmann op —
stop — toestand hopeloos — ».

Dit telegram van het Duitse hoofdkonsulaat in Sidney bereikte het kabinet van Bui-
tenlandse Zaken te Berlijn in de nacht van 6 op 7 juni 1932. De volgende ochtend wordt
de familie op de hoogte gebracht.

In de pers verschenen in memoriams waarin vermeld werd wat Hans Bertram alle-
maal had gedaan, alhoewel hij slechts 26 jaar oud was. Zijn opleiding als piloot, het
neerstorten in een brandend vliegtuig, zijn tijd in Amoy met Chinese piloten en zijn
vlucht van Europa naar Oost-Azié, tijdens dewelke men Bertram en zijn gezel Klaus-
mann uit de Golf van Bengalen had opgepikt nadat hun kist in zee was gestort.

Dan beschreef men nog eenmaal hun laatste vlucht, van Keulen over Griekenland,
Perzié, Mesopotamié, Indié, Maleisié en Java naar Timor, een van de kleine Soenda-
eilanden. Na Timor was men hun spoor bijster.

Wat vandaag vrij gewoon klinkt, was 40 jaar geleden een unieke prestatie voor de
luchtvaart. Deze jonge piloten waren helden van het luchtverkeer over de hele wijde
wereld. Men wilde Bertram en Klausmann een eervol aandenken verzekeren, zo betoog-
de de pers.

Maar beide mannen leefden ! Een storm in de nacht van 13 op 14 mei had hun kist
ver naar het westen afgedreven. Toen de laatste brandstof opgebruikt was, hadden zij
net de noordkust van Australié bereikt en konden zij een geslaagde noodlanding maken
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Bertram en zijn gezel zeilen langs de Australische westkust
om water en voedsel te zoeken.

in een baai. Maar waar ze terechtgekomen waren, dat wisten ze niet! Het zag er een
troosteloze streek uit — enkel zand, stenen en hard struikgewas. Zover zij konden zien,
één uitgedroogde vlakte ! Aanvankelijk hadden ze nog hoop om in het oosten mensen
te vinden en marcheerden ze flink door. Nog was de dorst niet zo groot om het olie-
achtig water uit het koelsysteem te drinken. Maar om zeker te spelen namen ze 10 liter
mee in een zak uit lijnwaad. De weg was zwaar en ze konden slechts 6 kilometer per
dag afleggen. De waterzak scheurde stuk langs een scherpe steen en het kostbare water
ging hopeloos verloren. Maar precies de angst om van dorst om te komen, dreef hen
verder.

De tweede dag kwamen Bertram en Klausmann aan bij een baai die ver het land
inging. Ze bonden hun klederen, schoenen en wat noodzakelijke bagage op hun rug
en begonnen te zwemmen. Vreemd uitziende « boomstammen » dreven in hun richting.
Krokodillen ! Bertram zag het gevaar eerst. Hij waarschuwde zijn vriend, en alletwee
gooiden zij hun bagage weg om sneller weg te komen. Net op tijd bereikten zij de
oever maar stonden nu naakt in de verzengende zon en werden door miljoenen bloed-
zuigende muggen geplaagd. Er was slechts één redding : de «Junkers » ! Er was nog
Water in de machine. Daar lagen ook de koffers met ondergoed, kleren en schoenen.
ZeMjepen terug op bloedende voeten, door honger en dorst verzwakt — vier dagen lang.



Wanneer de muggen hun huid al te zeer toetakelden, groeven zij zich in het zand in.
Maar de tropenhelm beschermde enkel hun gezicht. En de arm waarmee ze zich in-
groeven, konden ze niet onder het zand stoppen. Hij werd onmiddellijk een weerloze
buit van de insekten en zwol op tot een vormeloze klomp. Maar eindelijk bereikten zij
het vliegtuig.

Het smerige afkoelwater smaakte heerlijk en de enge kabine was een wonderbare
woning. Maar ze zouden verhongeren als er niets gebeurde ! « Onze enige kans is de
weg over het water. We hebben een boot nodig ! ».

Ze schroefden een vlotter van hun watervliegtuig los, zaagden er twee gaten uit op
mansdikte, knutselden een mast in elkaar en hesen een zeil, gemaakt uit hun badjassen.
Zij vervaardigden verder twee peddels en sloegen het resterend afkoelwater op in een
schot van een vlotter.

Zo zeilden en peddelden de twee radeloze mannen over het betrekkelijk rustige
water naar het westen. Ze waren van plan om dicht bij de kust te blijven maar werden
ver naar buiten gedreven. Plotseling verscheen een schip aan de horizont. Ze schoten
lichtkogels af tot er geen enkele meer over was. Slechts ongeveer 700 meter scheidden
hen van de redding, maar het schip had niets bemerkt en verdween weer.

Na vijf dagen tocht in het onaanzienlijk vaartuig slaagden zij erin te landen, ver
van hun machine.

De afgelopen twintig dagen hadden zijn enkel wat vis gegeten. De watervoorraad
was natuurlijk ook allang uitgeput. Halfdood van de dorst kropen zij door het gloeiende
steengruis en zagen plotseling in een diepe kloof een meer liggen. Was het al zover met
ze dat ze hallucinaties kregen ? Pas wanneer zij het koele water over hun lippen voel-
.den, gaven beide mannen zich over aan hun geluk. (Later zal men hen vertellen dat dit
de enige plaats met zoet water was in een straal van 100 mijl !).

De dorst was gelest, de honger bleef. Bertram maakte van zijn regenjas een soort
tas en vulde die met twintig liter water. Daarmee waggelden ze noordwaarts in de rich-
ting van een bergketen. Misschien zagen ze daar de rook van een kampvuur. Wanneer
ze na ontzettende inspanningen de top bereikten, konden zij mijlenver zien. Maar ner-
gens rook te bespeuren of een ander teken dat de aanwezigheid van mensen verraadde.
Al dertig dagen leden ze nu honger, ze kauwden verdroogde bladeren en verslonden een
paar slakken. Elke 300 meter moesten zij een uur rusten om weer 300 meter aan te kun-
nen. Hun mars naar het binnenland had haast een week geduurd. Hun krachten waren
op. Hoop op redding was afgeschreven. Toen zij aan de kust een hol vonden, kropen
ze erin en wachtten op het einde.

Benevens honger, dorst en uitputting werd Bertram ook nog gepijnigd door
vreselijke tandpijn. Klausmann had gelukkig een tang meegenomen en trachtte de pijn
van zijn vriend te verminderen. Stukje bij stukje brokkelde hij de etterende tand af.

Het was nu 40 dagen geleden dat zij de noodlanding hadden uitgevoerd. Zes weken
in de hel, zes weken zonder normale voeding en een hele tijd zonder water. Plotseling
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zag Klausmann een naakte, zwarte mens op het strand lopen. Hij begon te schreeuwen
als een waanzinnige, maar zijn krachten begaven meteen : hij duizelde en stortte voor-
over.

De man kwam onmiddellijk op het hol af en ontstak een vuur. Rooksignalen haal-
den drie andere zwarten bij. Zij hadden vier blikken viees en drie pond meel bij voor
de uitgehongerden. Mét een brief van Pater Cubrero van de Drysdale Missie, spe-
ciaal gericht aan de « vermiste vliegeniers ».

Hoe was dit wonder mogelijk ? Een kleurling ‘'van de missie had al 14 dagen gele-
den het sigarettenetui van Bertram, met de initialen H.B., gevonden en kort daarop ont-
dekte men verscheidene onderdelen van de vlotter. De missie had onmiddellijk alle
inboorlingen van het land gewaarschuwd. Verscheidene reddingsploegen werden uitge-
zet die elk noodproviand en dezelfde brief bij zich hadden. Ondanks de onmetelijke op-
pervlakte van het rampgebied had men de vermisten uiteindelijk toch gevonden.

De ongeloofwaardige redding van de twee piloten verwekte grote sensatie over de
gehele wereld. Klausmann kreeg een zenuwinzinking en lag maandenlang in de kliniek
tot hij er eindelijk weer bovenop kwam. Bertram ging doodgewoon zijn kist terug op-
zoeken, zag dat ze vrijwel ongeschonden was, verving de dobber en vloog met de
« Junker » Australié rond. Hij ging zijn redders opzoeken om hen persoonlijk te bedan-
ken en te belonen. Hij zette de kroon op zijn kunsttoer door zonder begeleider terug
naar huis te vliegen. Hans Bertram is momenteel direkteur van de Beierse luchtvaart-
lijnen en woont in Minchen.
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