eerste wapenfeiten in Afrika als luitenant van Marius. |

Hij overwon de Marsen, een andere stam van
Germanen, en versloeg de Samnieten.

Zijn militaire roem wekte ongetwijfeld de afgunst
van Marius op. Door zijn vrijgevigheid wist hij de
soldaten aan zich te hechten en genoot hij tevens het
vettrouwen van de patriciérs. Zo schonk de Senaat hem
het bevel over het leger dat naar Azié tegen koning
Mithridates werd uitgestuurd.

Wedijver tussen Marius en Sylla. Marius wilde
Sylla de leiding van deze oorlog ontnemen. Hij werkte
een oproer in de hand en liet zich door een volks-
stemming benoemen.

Nu trok de ontgoochelde Sylla tegen Rome op. De
toegang tot de stad was echter aan gewapende troepen
verboden en zo een feit had zich nog nooit voorge-
daan.

De leiders van zijn leger weigerden Rome binnen
te trekken, doch de op buit beluste soldaten gehoor-
zaamden hem. Marius werd door zijn tegenstander ver-
slagen en moest de vlucht nemen.

Hij verborg zich in de moerasgronden van
Minturnus in Campanié. Een soldaat die zijn op
prijs gestelde hoofd moest aanbrengen, ontdekte zijn
schuiloord. Deze roemrijke vogelvrij verklaarde riep

Pompeins

echter uit: ,,Soldaat, durft gij het aan Caius Marius te doden?” Door vrees bevangen, liet deze
Kimber zijn degen vallen en zweerde dat hij aan het leven van deze grote kapitein niet zou raken.

De inwoners van Minturnus, door deze daad bewogen, schonken hem een boot om
= - naar Afrika over te varen. Daar vond hij zin

gelegen.

zoon in de omgeving van waar eens Karthago was

Marius werd door Cornelius Cinna naar Rome
teruggeroepen. Deze was door de Senaat uit de waar-
digheid van consul ontzet en, om zich hierover te wre-
ken, liet hij de legioenen in opstand komen en plaatste
Marius aan hun hoofd. Weldra stroomde het bloed
rond deze wraakzuchtige en bloeddorstige man. Allen
die hem kwamen begroeten en aan wie hij de weder-
groet niet schonk, werden zonder mededogen ver-
moord. Dit was het overeengekomen teken. De meest
beroemde senatoren werden op bevel van deze wrede
ouderling om het leven gebracht. Hun huizen werden
geplunderd en hun bezit aangeslagen. Die benden van
Marius leverden zich aan zo geweldige buitensporig-
heden over dat men het besluit nam hen uit te roeien.
’s Nachts werd hun kwartier omsingeld en men moordde
hen met pijlen uit. Cinna werd met Marius consul. Het
was het 7¢ consulaat van deze ouderling, doch hij bleef
het slechts veertien dagen. Een ziekte, veroorzaakt
door het overdadig gebruik van wijn om zijn euvel-
: daden te doen vergeten, sleepte hem naar het graf in
. 6000 opslandelingen werden gekruisigd het jaar 86 v. J.C.
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