leger, eindigden de weerspannige kooplieden, de openbare diensten vooral, en de bewoners van de
provincies met de Romeinse levenswijze aan te nemen.

Tussen het puin van Pompei en Herculanum vindt men resten van schouwburgen, cirkussen en
amphitheaters. De latijnse dichter Virgilius bevestigt deze invloed in zijn Aeneas.

»De Grieken, schrijft hij, zullen bronzen $tandbeelden scheppen waarin meer leven $teekt; in
het marmer zullen zij beelden houwen met $terkere uitdrukking; zij zullen meer welbespraakte rede-
naars zijn; zij zullen bij middel van het kompas de baan kunnen aanduiden door de Sterren gevolgd
en hun opkomst aan de hemel voorspellen. Wat u betreft, Romein, gedenk dat uw rol bestaat in het
besturen van de wereld.

Dit is uw roeping; aan allen de vredesvoorwaarden opleggen, met voorkomendheid hen bejegenen
die uw wet zullen aanvaarden, doch hen tot het uiterste bevechten die weigeren zich te onderwerpen”.

Bakkerij te Pompei



