DE KONINGEN VAN 753 v. J.C. TOT 510 v. J.C.

De geschiedschrijver Titus Livius alsook de dichterlijke verhalen van Virgilius, van Tibullus
en Ovidius maken ons het ontstaan van Rome bekend. Zij doen de Romeinse families opklimmen
tot aan de goden. In zijn voorwoord trekt Titus Livius onze aandacht op het voorrecht aan de Oudheid
gegund: ,,De zaken van goden en mensen dooreen te Strengelen, het ont§taan van Steden mooier
voor te stellen dank aan de tussenkomst van de goden... Over al deze legenden, met welk oog men die
ook beschouwt en welk oordeel men erover velt, wil ik niet twisten”.

LEGENDARISCH ONTSTAAN VAN ROME.

Uit het brandende Troje was Aeneas samen met zijn zoon Ascagnus Julus en enkele families
ontvlucht. Zij waren op zoek naar een nieuw vaderland en na hier en daar voet aan wal te hebben
gezet, belandden zij in Italié, in het gebied van de Tiber. Daar vindt Aeneas koning Latinus op zijn
weg, met wie hij een pakt afsluit en wiens dochter hij huwt. Na zijn schoonvader te zijn opgevolgd,
geeft hij aan zijn volk de naam Latijn.

Bij de dood van Aeneas, Sticht Julus de §tad Alba Longa, die de hoofdplaats wordt van Latium.
Na een tiental generaties wordt koning Numitor onttroond en door zijn broer Amulius vermoord.
= — - 5 Ook zijn zoon wordt om het leven
gebracht en zijn dochter, Rhea
Silvia,aande godin Vestatoegewijd.
Doch door het toedoen van de god
Mars, schenkt de prinses het leven
aan cen tweeling, Romulus en
Remus. De machtsveroveraar liet
Romulus en Remus in een korf
leggen en in de Tiber werpen. Dit
broze vaartuig kwam aan de voet
van de Palatijnse heuvel landen,
waar een wolvin (de Romeinse
Wolvin) de twee kinderen kwam
voeden. Een herder die met ver-
wondering dit gebeuren had gade-

geslagen, nam hen bij zich en

De wolvin voedde hen op. Het lot wilde dat

Romulus en Remus het hoofd

werden van een bende aanhangers van Numitor, die zij terug op de troon van Alba Longa plaatsten en
zich op de Palatijnse heuvel vestigden.

Naar oeroud gebruik trok Romulus er een voor om er de vierkante omheining af te bakenen;
midden in werd een provisiekelder gegraven, de ,,mundus”. De stad werd ,,Rome” geheten naar de
naam van Romulus, de eerste koning. Deze heugelijke gebeurtenis had plaats in 753 v. J.C. Vanaf
deze dag dagtekent de stichting van Rome ,,Ab Urbe condita”.

DE STAD MET DE ZEVEN HEUVELEN.

Naar het verhaal van Tibullus, had Romulus nog de wallen om de eeuwige $tad niet gegraven
en toch zag men er reeds koeien grazen op de Palatijn en kleine hutten oprijzen op de Jupiterburcht
(het Kapitool). Die ring van zeven heuvelen vormde een uitzonderlijk goede vesting. Het dal tussen de
Palatijn en het Kapitool werd Forum (de markt) geheten.
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