GESCHIEDENIS VAN ROME

TER INLEIDING

Geen ander volk heeft zo sterk zijn stempel gedrukt op de loop der tijden als de Romeinen.
Rome wordt terecht de ,,Eeuwige stad” geheten. Nog teren wij op haar nalatenschap : haar taal, moeder
van de huidige romaanse talen; haar wetgeving die nu nog ten grondslag ligt van ons pLibliek recht.

Rome, midden in Italié gelegen en Italié midden in de Oude Wereld!

A) De geschiedenis van Rome begint in de $tad zelf, die dank aan haar krijgskunde en aan haar
goed overlegde politiek de latijnse volkeren aan haar macht onderwierp: Italié, de landen langs de

Een kleine groep armtierige dorpen

ganse wereld heeft laten gelden.

Van de Alpen tot aan de Straat van Messina, bijna
tienmaal zo groot als Belgié, lag de italiaanse laars, als
een schiereiland in verschillende gebieden ingedeeld :
Etrurié, Latium, Campania, Ombrié, Piconum en Sam-
nium. In het noorden had men Cisalpijns Gallié, zo ge-
heten omdat het door de Galliérs was veroverd geweest;
in het zuiden Zuid-Itali€, Calabrié, Lukanié waar, tien
eeuwen voor J.C., zeelieden uit Griekenland kolonién
hadden gesticht.

Ook Italié heeft eeuwen van voorgeschiedenis
gekend waarin allerhande volkeren elkaar zijn opge-
volgd; doch vanaf het historisch tijdperk was het land
door vier volksstammen bewoond: de Etruriérs, de
Galliérs, de Grieken en de Italische bevolking.

B) De Apennijnen vormen de ruggraat van het
eigenlijke Italié. Die bergketen loopt langs de oevers
van de Adriatische zee en daalt, langs de westzijde,
langzaam af om er drie kleine vlakten te vormen : deze
van Etruri¢, Latium en Campania. (Zie het plan van
het Oude Italig).

In de Xeeeuw véor J.C. ongeveer kwam de Italische
bevolking bezit nemen van het schiereiland. Het waren
de Ombriérs, de Sabijnen, de Samnieten en de Latijnen.

7 Middellandse zee, Gallig, Groot-
Britannié tot zelfs de landen be-
sproeid door de Eufraat en de
Tiger. Gans de Oude Wereld
moest haar alom bekende spreuk
ondergaan : S.P.Q.R. (Senatus Po-
pulusque Romanus). De Romeinse
Staat was de kroon op het bestaan
van de Oude Wereld tot op de dag
dat nieuwe volkeren, ,,de Barbaren”
hem ten val brachten.

Rome is ontstaan uit een groep
arme dorpen welke verloren lagen
in de moerasgronden langs de
Tiber. Van daaruit is de eenheid
van Italié opgebouwd en is het
machtige keizerrijk tot stand ge-
bracht dat zijn invloed over de

Vaas uit Etruri¢
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